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Konzen SW 44

Aan de Laufenbach
Onderweg in Konzen
3,7 km wandeling

Het is verbazingwekkend wat men op deze korte
wandeling ontdekken en beleven kan! Dat ligt niet op
de laatste plaats aan de vaak wisselende
landschapsvormen, de romantische paden en de
historische bijzonderheden aan de kant van de weg.
De eerste 1,2 km leiden vanaf de
wandelparkeerplaats over de “Liechewach” in
zuidwestelijke richting. Over deze weg brachten de
inwoners van Mitzenich eeuwen lang hun doden
naar het Konzener kerkhof. Pas na de bouw van een
kerk in 1856 konden ze de overledenen in hun eigen
woonplaats begraven.

Ongeveer 50 m van het uitgangspunt  verwijderd
breidt aan de linker kant van de weg een patriarch
onder de bomen zijn machtige kroon uit. De onder
natuurbescherming staande beuk wordt als een van
de oudste en grootste van het Monschauer land
beschouwd. (1) (zonder afbeelding)

De weg loopt nu door uitgebreide weilanden. Naar
rechts heeft u een heerlijk uitzicht over het dal van
de Laufenbach op het Hatzevenn, een tussen 1923
en 1929 ontstane vestiging bij Mutzenich en op de
beboste heuvelkam aan de rand van het Hohe Venn.
(2) Daar waar de wandelweg het open terrein
verlaat, verbergt zich rechts achter bomen en
struiken een stuk geschiedenis van de Monschauer
lakenwevers. De Troistorffer (3) vijver werd in 1812
door de gelijknamige firma als waterreservoir voor de
fabriek “Wiesenthal” in de huidige Laufenstral3e aan
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de rand van de Monschauer Altstadt verbouwd. Het
schouwspel aan de Laufenbach is pure romantiek.
Vrolijk stroomt de beek door zijn stenige bedding.
(titelfoto) Hoe weldadig is het toch om enige minuten
te pauzeren en naar het klateren van het water en
het zingen van de vogels te luisteren!

Na het oversteken van de kam loopt de weg langs
weilanden, heggen en brem omhoog naar het traject
van de voormalige Vennbahn. Wanneer u langs de
beek omlaag kijkt, ziet u de in 1830 gebouwde
Rochusmolen. (4) (zonder afbeelding) Op de
volgende 1,1 km verloopt de weg langs het spoor
van de Vennbahn. In het westen ziet u het
Mutzenicher heggenland. Rechts van het pad
wisselen bosgebieden van uiteenlopend karakter,
weilanden en ongerepte open vliakten met de voor
deze streek typische flora zich af. Voor bijzondere
accenten zorgt van juni tot augustus de rode
vingerhoed met zijn prachtige bloementrossen. (5)
Van de Vennbahn tot aan de straat “Am Feuerbach”
loopt de weg door de weilanden van het
“Versuchvenn”. Na de ontginning was men
aanvankelijk onzeker hoe dit nieuwe land gebruikt
zou kunnen worden. Zou hier meer dan alleen gras
groeien? Experimenten met graan en aardappels
leidden echter niet tot het gehoopte succes.

Langs de Marienkapel (6) gaat het nu terug in de
richting van het plaatsje. Waar de straat de
Feuerbach kruist, heeft u een mooi uitzicht op de
katholieke parochiekerk, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot 1196.

De heuvel waarop de kerk staat was reeds ten tijde
van de Romeinen bewoond. Een heel ander soort
monument ziet men verder rechts. Het zijn de
overblijffselen van een opgeblazen bunker. (7) Hij
behoort tot die bouwwerken die onmiddellijk na de 2°
militaire bezetting van het Rheinland in 1936
zogenaamd “ter bescherming van de westgrens”
gebouwd werden.

Van de kleine door het kerkhof omgeven
Pancratiuskerk (8) denkt men niet dat hier de
kiemcel van het christendom in het Monschauer land
staat. Haar oostelijke helft was oorspronkelijk het
koor van een omstreeks 890 gebouwd godshuis. Ze
wordt evenals de dom van Aken gerekend tot het
oudste monument van het Rheinland uit de tijd na de
Romeinse bezetting.

Dat moet u weten:
Het benutten van de wandelwegen is op eigen risico.

De markering ter plaatse maakt het mogelijk om
deze wandelroute in beide richtingen te lopen.

De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en
wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is
daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de
weersomstandigheden aangepast kleding te dragen.

De wandelkaart nr.3 “Monschauer Land —
Rurseengebiet” van de Eifelvereniging biedt u een
extra oriénteringsmogelijkheid.
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