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Kalterherberg SW 43 nl

Op de sporen van de Venn-apostel
Cultuurwandelweg van de Eifelvereniging
9,5 km wandeling

Op geen andere plek in het Monschauer land  ziet
men zo veel in een fascinerend landschap
ingebedde getuigenissen van de geschiedenis van
de regionale kerken en de diepgaande vroomheid
van de bevolking als in het gebied ten westen van
Kalterherberg.

De wandeling loopt aanvankeliik langs de
Monschauer Straf3e in noordelijke richting en gaat
dan na ca. 300 m links af in een soort handelsweg.
Van de rand van het stadje heeft u aan uw
linkerhand een fraai uitzicht op het aan de overkant
van het Rurtal gelegen plaatsje Kichelscheid dat tot
Belgié behoort alsmede op de op Belgisch
grondgebied gelegen exclave Ruitshof. (1) (zonder
afbeelding)

Via de straat “Fedderbach” en de bij de
parkeerplaats naar rechts afslaande handelsweg
gaat het omlaag naar de Rur.

Na het oversteken van de voormalige Vennbahn-
brug slingert een romantisch pad langs de bosrand
naar Ruitshof. Het gehele traject door het
weidelandschap van het gehucht biedt in westelijke
richting een grandioos panorama. De horizon wordt
beheerst door de “Eifeldom”, de Kalterherberger
parochiekerk met haar markante dubbele torens. (2)

De volgende, zeer afwisselende bospassage eindigt
bij de machtige rots van de Richelsley met het 6 m
hoge, in 1890 opgerichte “Kreuz im Venn”. (3)
(titelfoto) Dit kruis werd door de gelijknamige roman
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van Clara Viebig internationaal bekend en herinnert
aan Stephan Horrichem, van 1639 tot 1686 prior van
het klooster Reichenstein. Door zijn onvermoeibare
zielzorg en zijn daadkrachtige hulp voor de nood
lijdende bevolking staat hij ook tegenwoordig nog als
“Apostel des Venns” in hoog aanzien. De grot van
Lourdes werd door de inwoners van Kalterherberg
aan hun pastoor Arnoldy in 1894 als geschenk
aangeboden. Niet alleen als oprichter van de huidige
parochiekerk is hij in de annalen ingegaan. Tijdens
zZijn 44-jarige “diensttijd” werden 13 jonge mannen tot
priester gewijd. Ook voor geologen is de Richelsley
een bijzondere plaats. De kiezelsteenvormige stenen
van de conglomeraten die op slechts vier plekken in
het Monschauer land te zien zijn werden ca. 400
miljoen jaar geleden door de branding van de Devon
zee geslepen. (4)

Over een bergpad, dat door een sparrenbos met
talrijke blauwe bosbessenstruiken omlaag in het dal
loopt, en na een tweede oversteek van het
voormalige spoortraject van de “Venn-bahn” komt u
naar Reichenstein met zijn idyllisch gelegen vijver.
(5) Het voormalige premonstratenzerklooster werd
omstreeks 1132 gebouwd, in 1802 in het kader van
de secularisatie opgeheven en in een landgoed
veranderd. De nieuwe eigenaren gebruikten de kerk
voortaan tot aan de renovatie in 1972 eerst als
lakenweversfabriek en later als hooistal. Het is een
gelukkige speling van het noodlot dat de prachtige
gebouwen sinds september 2008 weer als klooster
dienst doen.

Door het dal van de Ermesbach dat door een van de
meest imposante bruggen van de voormalige
Vennbahn wordt gedomineerd bereikt u de Rur.
Steeds verandert de bergbeek zijn karakter. Soms
glijdt hij rustig door zijn vlakke bedding, dan weer

ruist hij met geweld door de stroomversnellingen
tussen de stenen. (6)

Langs machtige rotsformaties komt u nu bij de in
1926 ingewijde Norbertuskapel die vlak bij de brug
over de Rur idyllisch op de heuvel ligt. (7)
Votiefstenen, bloemen en kaarsen laten zien dat het
godshuis het doel van talrijke mensen is die de
heilige Judas Thaddeus in moeilijke
levensomstandigheden om hulp vragen.

Aan de andere kant van de straat begint de
Rosengasse. Eerst loopt ze langs een
gerenatureerde dalgrond (8) (zonder afbeelding),
voordat ze in een licht bos overgaat. Na ca. 650 m
wordt de cirkel in de buurt van de voormalige brug
van de Vennbahn gesloten.

Dat moet u weten:
Het benutten van de wandelwegen is op eigen risico.

De markering ter plaatse maakt het mogelijk om
deze wandelroute in beide richtingen te lopen.

De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en
wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is
daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de
weersomstandigheden aangepast kleding te dragen.

De wandelkaart nr.3 “Monschauer Land -
Rurseengebiet” van de Eifelvereniging biedt u een
extra oriénteringsmogelijkheid.

chau - Tel.: +49 2472 80480 - Fax: +49 2472 4534 - E-Mail: touristik@monschau.de



